
 
 

Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag  9 november  2025 om 

 

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer 

 

 

AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS: 
 

 

 

 
 
Voorganger: ds.    Marina van der Zwaag 
Ouderling: dhr.   Henk Moerenhout 
Diaken: dhr.   Arjan Wensink 
Organist: mw.   Gertje van Elsacker.  
Koster: dhr.   Arjan Wensink 
Videoteam: dhr.   Cees van der Zwaag 
 
 
 



VOORBEREIDING 
 
Voor de dienst luisteren we naar orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 
 
De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 
 
Aanvangslied  Psalm 145: 1 en 2 
 

1  O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal, 

ik wil uw naam verheffen boven al. 

Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 

ik zegen U voor eeuwig en altijd. 

Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 

groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen. 

Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 

van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 

 

2  Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 

van al de wonderen die Gij hebt verricht, 

opdat men alom spreke van uw kracht, 

en roeme in uw overwinningsmacht. 

Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen, 

uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen 

en juichend zal men overal bezingen 

uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. 

 
Bemoediging en Groet: 
V: Onze hulp is de Naam van de Heer, 
A: HIJ MAAKTE HEMEL EN AARDE, 
V: Hij is trouw, voor altijd, 
B: HIJ LAAT NIET LOS WAT HIJ BEGON.  
V: Genade en vrede van God de Vader, Jezus Christus zijn Zoon, door de Heilige 
Geest. 
A: AMEN. 
 



Kyriegebed  
 
Glorialied Psalm 145: 3 
 

3 Genadig en barmhartig is de Heer, 

lankmoedig en vol goedheid altijd weer. 

Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep, 

al wat Hij uit de schoot der aarde riep. 

U loven, Heer, de werken van uw handen, 

de hemelen, de zeeën en de landen. 

U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden 

die elke dag uw goedheid ondervinden. 

 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed voor we uit de Bijbel gaan lezen 
 
Voor de kinderen 
 
Schriftlezing  1 Samuël 17: 40 t/m 51   (NBV21) door de lector 

 

40Hij pakte zijn stok, zocht vijf gladde stenen uit de rivierbedding en stopte die 
in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand. 

41Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn 
schildknecht.  

42Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op  

43en zei: ‘Ben ik soms een hond, dat je met een stok op me afkomt?’ En hij 
vervloekte David in de naam van zijn goden.  

44‘Kom maar op,’ zei hij, ‘dan maak ik jou tot aas voor de roofvogels en de wilde 
dieren.’  

45‘Jij daagt me uit met je zwaard en je speer en je kromzwaard,’ antwoordde 

David, ‘maar ik daag jou uit in de naam van de HEER van de hemelse machten, 
de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt.  

46Maar vandaag zal de HEER je aan mij uitleveren: ik zal je verslaan en je hoofd 
afhouwen, en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de roofvogels en de wilde 
dieren ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft.  



47Dan zal iedereen hier beseffen dat de HEER geen zwaard of speer nodig heeft 
om te overwinnen, want Hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en Hij 
zal jullie aan ons uitleveren.’  

48Toen de Filistijn aanstalten maakte om David aan te vallen, was David hem te 

snel af. Hij rende hem tegemoet,  

49stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit, slingerde die weg en trof 
de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de 

Filistijn voorover stortte.  

50Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen; hij trof hem 

dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had.  

51Hij rende naar de Filistijn toe, boog zich over hem heen en trok diens zwaard 

uit de schede. Daarmee gaf hij hem de genadestoot en sloeg hem zijn hoofd af. 

Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht.  
 
Zingen Lied 319: 1, 3, 6 en 7 
 

1  Alles wat er staat geschreven, 

Heer, doe ons verstaan, 

want uw woorden zijn ons leven, 

spreek ons aan! 

 

3  Herder David werd een koning 

en hij zong uw lof, 

en zijn zoon bouwde uw woning 

heerlijk af. 

 

6  Zend uw regen uit de wolken 

die het groeien doet: 

graan dat brood wordt voor uw volk in 

overvloed. 

 

7  Gij gaat onze aard’ te boven, 

zend uw adem neer, 

heel de aarde moet U loven 

meer en meer. 

 

Uitleg en verkondiging 



Meditatief orgelspel 

Zingen Lied 913: 1, 2 en 4  
 

1 Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand; 

moedig sla ik dus de ogen 

naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen; 

Vader, wat Gij doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen 

met een rustig, kalme moed! 

 

2 Heer, ik wil uw liefde loven, 

al begrijpt mijn ziel U niet. 

Zalig hij, die durft geloven, 

ook wanneer het oog niet ziet. 

Schijnen mij uw wegen duister, 

zie, ik vraag U niet: waarom? 

Eenmaal zie ik al uw luister, 

als ik in uw hemel kom! 

 

4 Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen 

naar het onbekende land. 

 
 
AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 
 
Zingen Lied 340b 
 

1  Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus, 

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 



die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle, 

ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 

opgevaren ten hemel, 

zittende ter rechterhand Gods, 

des almachtigen Vaders, 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest, 

ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 

de gemeenschap der heiligen, 

vergeving der zonden, 

wederopstanding des vleses 

en een eeuwig leven. 

Amen, amen, amen. 

 
Afscheid van de aftredende ambtsdrager: 
Bernard Klazema  (ouderling - Kerkrentmeester) 
 
Zingen    Lied op de melodie van Psalm 131: 
 
Heer, dank U voor het goede werk, 
gedaan met liefde voor uw kerk, 
door Bernard, trouw en toegewijd; 
schenk hem nu nieuwe vreugdetijd. 
 
Bernard neemt tussen de gemeenteleden plaats 
 
Presentatie van de aantredende ambtsdrager: 
Piet Ram (ouderling – kerkrentmeester) 
 
Piet gaat vooraan zitten 
 
Opdracht 
 
Gelofte 
 
 



We zingen Piet toe  (Melodie Lied 415)  
 
Zegen hem, Algoede, 
neem hem in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over hem en geef hem licht. 
 
Bevestigingsgebed 
 
Bevestiging 
Onder handoplegging ontvangt de nieuwe ambtsdrager de gave van de Heilige 
Geest. 
 
Aanvaarding en verwelkoming:  
V: Gemeente, dit is jullie nieuwe ouderling. Willen jullie hem ondersteunen in 
zijn ambt? 
A: JA, DAT WILLEN WIJ VAN HARTE! 
 
Zingen  “Abba Vader” 
 
1, Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
    U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. 
    Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. 
    Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
 
2, Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. 
    Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen. 
    Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan. 
    Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed, voorbeden, moment van stilte, Onze Vader 
Inzameling van de gaven  

  1e collecte voor   KIA Werelddiaconaat 
  2e collecte voor   Zending 
  3e collecte voor   Onderhoud kerken 
 
 



Tijdens de collecte zingen we het Taizélied “Ubi Caritas”  (568-A) 
 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied:  Lied 871: 1, 2, 3 en 4 
 

1  Jezus zal heersen waar de zon 

gaat om de grote aarde om, 

de maan zijn lichte banen trekt, 

zover het verste land zich strekt. 

 

2  Het lied in alle talen zal 

zijn liefde loven overal, 

en uit de kindermond ontspringt 

de lofzang die zijn naam omringt. 

 

3  Zijn rijk is volle zaligheid, 

wie was gevangen wordt bevrijd, 

wie moe was komt tot rust voorgoed, 

wie arm was leeft in overvloed. 

 

4  Laat loven al wat adem heeft 

de koning die ons alles geeft. 

O aarde om dit nieuw begin 

stem met het lied der eng'len in. 

 
Zegen,   gezongen Amen 

 
 
 
Na afloop van de dienst krijgt de gemeente de gelegenheid de vertrekkende en 
nieuw bevestigde ambtsdragers de hand te schudden. 



 
MEDEDELINGEN 

Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag 16 november 2025 om 10.00 uur in de Martinuskerk te Halsteren. In 
deze dienst gaat ds. José van de Putte uit Zierikzee voor.  
 

 

 

 
 
 
Volg ons op: facebook (@pghnv)  en Instragram (@pknhnv) of  www.pghnv.nl/ 
Berichtjes sturen naar: pghnv@gmail.com 
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